
5 oktober 
 
 
1e collecte: te bepalen door de voorbereidingsgroep 
 
Scheemda en Winschoten 
 

1e collecte: Kerk in Actie werelddiaconaat Israël 
Joodse en Palestijnse kinderen komen elkaar in het dagelijks leven 
bijna niet tegen. Door het gescheiden onderwijs in Israël weten ze niets 
over elkaars cultuur en gebruiken. Via het ontmoetingsprogramma van 
het Rossing Center leren Joodse en Arabische leerlingen uit de 
hoogste klassen elkaar kennen. Ze bezoeken elkaar op school en 
leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis en tradities. 
Vooroordelen verdwijnen. Dat is niet alleen belangrijk voor de kinderen 
zelf, maar voor de hele Israëlische samenleving. 
 
2e collecte kerk 
 
3e collecte diaconie 
 
 
 
De Dollert en Midwolda (kerk, school, gezinsdienst) 
 

Informatie over de collectes volgt nog 
 
 
 


